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Weerklank lied 173:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weerklank lied 582 

 
 
2. Dan hoort zij twee eng’len vragen: 
‘Waarom huilt u?’ ‘Om mijn Heer, 
omdat Hij is weggedragen, 
en hoe vind ik Hem nu weer?’ 
Aan de ‘tuinman’ vraagt zij daarna: 
‘Waar hebt u mijn Heer gelegd?’ 
Dan hoort zij haar naam ‘Maria!’ 
Het is Jezus die dat zegt. 
 
 
 

3. Meester!’, roept zij diep bewogen. 
Maar Hij zegt: ‘Raak mij niet aan.’ 
Nu ziet zij met eigen ogen, 
dat de Heer is opgestaan! 
Daar moet zij nu van getuigen, 
en dat heeft ze trouw gedaan, 
zodat wij met Pasen juichen: 
Jezus! Hij is opgestaan! 

 
Weerklank lied 182:1, 2 en 3 

 
2. De loze woorden zijn verstomd, 
de wereld die op adem komt 
zingt met de vogels in de lucht 
dat nu de nacht is weggevlucht, 
halleluja! 
 
3. Geen vlammend zwaard verspert de weg, 
de engel die het voerde zegt 
dat alle leed geleden is 
omdat de Heer verrezen is, 
halleluja! 


